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[bookmark: _Hlk84029506]Het kleinste

Verbaasd kijk ik naar het kleinste dat ik ooit zag,
omdat het er misschien nauwelijks is,
net als een woord dat er niet toe doet,
een passage waar je aan voorbij gaat.

Hou mijn hand even voor mijn ogen:
het zou een deel van een wimper kunnen zijn
of een bijna zichtbare beschadiging van het netvlies.

Bewogen hou ik mezelf voor dat ook het kleinste 
voorbij gaat, zonder dat je het zag.




De dromen slapen

Het is stil in huis,
de dromen slapen.

De tikken van een buis
zouden mokerslagen zijn
als ze er waren.

Ook de ijle tonen
van een verre tingeltangel
ergens onbestemd
blijven weg.

En wat te denken
van de brom
van een genereuze generator
in de kelder?

Op zolder zet ik
het dakraam op een kier.


Schilderij van het leven

Je schildering hangt een beetje scheef,
een duwtje aan de rand, het blijft een beetje,
de andere kant op nu, je moet meer afstand
nemen, voor meer nauwkeurigheid, misschien
een oogje dichtknijpen, eventueel het andere,
de achtergrond erbij betrekken, het in het juiste
perspectief zien, niet zo zwart-wit, meer kleur,
of een ander passe-partout, inderdaad kun je 
ook denken aan een andere definitie van scheef.









Zo zie je maar

‘Zo zie je maar dat iedereen plots dood kan gaan’,
zegt de man die net is overleden, hij strijkt eens
vrolijk over zijn stilstaande hart en streelt liefdevol
zijn opgezette lever, de tumoren in zijn hoofd spelen
fanatiek Mens-erger-je-niet op het bord dat hij al jaren
voor zijn kop heeft, relaxed klopt zijn stress door in
zijn keel, losgekomen proppen slijm uit zijn ontstoken 
holten rochelen speels voort tot in zijn ingewanden,
bij al dit geluk is zijn ontlasting in hoop meegestorven,
langs zijn gezwollen benen zakt de moed hem geenszins 
in zijn nieuwe schoenen, waarmee hij is opgebaard.








Leven te koop

Leven te koop
om gratis in te wonen.

Bij uitstek geschikt voor talenten
die wat extra wilskracht en agressie
willen tonen.

Frustraties en hardnekkige depressies
zijn eenvoudig aan te smeren
aan klinisch psychologen.

Zeker voor stoere binken
die zichzelf wat moeilijker verkopen,
is dit leven een ware verademing.








Voor liefhebbers een leven,
waar ze al jaren van dromen:
direct uiten en de ziel schonen.

Ook biedt het aan bewusten
genoeg gezeur om hun hart te luchten.

Divers genoeg voor geen problemen
voelen velen met dit mooie leven
zich als een vis in het water
en verdrinken niet.

Bovendien, zo nu en dan een beetje
woede in dit leven kan toch helemaal geen kwaad.





Zonder meer

Zonder meer slaat ze me uit het veld,
ben ik het hoge gras kwijt, de kriebel
aan mijn kuiten. ‘Het gras moest dood’,
zegt ze, ‘geen vieze maaiers, schoffels,
harken, slangen meer, alleen hard steen;
ik heb de schuur net prachtig schoon en
dat moet zo blijven’.


Passie

Het vuur likt, met wind in de rug,
ogen aan weerszijden, begerige blikken,
hebberige tongen, voor een vuurtje
stopt het vuur echt niet, proeft alles, 
vol passie: eet, drinkt en verwondt.



Simpel lief

Een beetje doodgeknuffeld ben je al wel,
gast ‘graag gezien’. Onschuldige verbazing
in trouwe hondenogen, je nek zo goed als
uitgestoken: gewoon gekwetter, simpel lief.


Het omgekeerde

Vanwege legeruniformen
zijn bloemetjesjurken
in de aanbieding,

en paradoxaal genoeg
geldt soms ook

het omgekeerde,
als we niet uitkijken.


Westerstorm

Bij de bushalte zag ik je 
tegen de westerstorm leunen. 

Dacht even bij het instappen 
dat je mijn schoenen droeg. 

Geen maat kan je nog stoppen. 

Ook de bus liet zich meevoeren
bij het optrekken, 

of het moet mijn waas zijn geweest,

de zee van geraas 
die in ons huis aanhoudt. 

Ik begrijp het wel, 
maar onvoldoende nog 
om plots ‘ja’ te zeggen.


Onomstotelijk

Ook niets willen is een verlangen. 
Misschien wel de meest haalbare 
voor ons van alle. 

Dus: als je niets van me wil, 
kun je nog best iets van me verlangen? 

Bijvoorbeeld: dat er niets is 
wat jouw verlangen tegenhoudt? 

Zoals alle twijfels
onomstotelijk wankelen 
op 1 richel – aan 2 zijden 
verankerd met 2-zijdige tijd – 

verlang ik niets van je.

